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Woensdag 1 februari hebben we een workshop streetdance gekregen. Aan het begin van de workshop werden er wat vragen gesteld over ons nieuwe thema Hip Hop, en over streetdance zelf. Daarna gingen we een beetje opwarmen met strekoefeningen. Toen we lekker warm waren begonnen we met het leren van de dans. Dat ging zo: eerst een pasje leren en dan op muziek, en dat steeds verder tot de dans af was. Ook heeft hij ons geleerd hoe we de Wave moeten doen. En als afsluiting deden we de hele dans nog een keer met de Wave er achteraan. 
De kunstdiscipline die centraal stond was dans. Ik heb er weer nieuwe danspasjes bij geleerd en ik heb geleerd hoe streetdance in elkaar zit en dat het uit meerdere onderdelen bestaat.  Ook heb ik meer geleerd over Hip Hop ons nieuwe thema, namelijk dat Hip Hop bestaat uit 4 onderdelen: muziek, zang, dans en schrift (graffiti).
Ik denk dat je wel een opleiding in de dans moet hebben gedaan, om deze workshop te geven. De man die het gaf kon zelf heel goed dansen, en had veel verstand van Hip Hop. Ook wist hij goed hoe je ervoor zorgt dat je geen last van je spieren krijgt, door strekoefeningen te doen.
Ik vond het een leuke workshop, want ik vind dansen erg leuk, alleen denk ik wel dat dit alleen breakdance was. Ik heb zelf namelijk ook 2 jaar op streetdance gezeten, en daar deden we veel meer verschillende soorten dans. De muziek waarop we dansten vind ik ook erg leuk, en heeft een fijn ritme. Ik snap het wel als andere mensen het erg moeilijk vonden want je moest alles wel heel snel leren. En dat vond ik wel een nadeel, ik had liever iets meer tijd gehad. Ik hoop dat er nog een keer een vervolg komt waarin we de dans af kunnen maken, en nog beter onder de knie krijgen.
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